
Koen Wissink, 

 

Aan mij de eer om je namens het algemeen bestuur van Grol vanavond toe te spreken.  

Koen, jij bent geboren op 9 augustus 1966 en volgens mij op de locatie van Restaurant & 
Bakkerij Wissink op de Markt, misschien zelfs wel in de bakkerij. Je bent getrouwd met 
Mechteld en jullie hebben 3 kinderen: Liz, Nina en Mick. De beide dames hebben sjoegel 
en jij noemt Mart en Pim jullie bonus zonen. Dat zegt natuurlijk al genoeg.  

Jij bent samen met Mechteld al heel lang een ondernemer op de Markt in Groenlo. 
Restaurant & Bakkerij Wissink is dan ook een begrip in Groenlo en de wijde omgeving. 
Voor jullie is het dan ook wel een heel bijzondere week: vanavond zijn jullie hier in 
verband met je 50 jarig jubileum bij de prachtige vereniging Grol en komend weekend 
vieren jullie het 125 jarig  bestaan met een Open Dag en een feest voor genodigden. 
Onlangs is ook nog eens het hofleverancierschap bestendigd. Een weekend om naar uit 
te kijken. Wij wensen jullie alvast heel veel plezier.  

Jouw band met onze club is groot. Jij werd al op jonge leeftijd lid van onze club. Al snel 
bleek dat jij wel aardig kon ballen. Jij hebt bij de jeugd dan ook alle selecties doorlopen. 
In het seizoen 1980 – 1981 maakte je deel uit van de B1 en het seizoen 1982 - 1983 werd 
je vervroegd opgenomen in de A1 selectie van Ben Bomers. Jij speelde daarin o.a. met 
Sjaak Jansen, Freddy Brockotter, Michel Grothe, Erik Everink, Don Haen en Hans 
Luttikholt. Wat jij je vast nog wel herinnerd waren de twee promotiewedstrijden tegen 
GoAhead Eagles. Uit in Deventer wonnen jullie met 3 -1 en thuis met maar liefst 6-0. Met 
in die laatste wedstrijd een hoofdrol voor Don Haen en voor jou. Een aantal mooie 
assists kwamen van jouw schoen. Jij was een frivole voetballer en moest het toch wel 
vooral van de techniek en inzicht hebben. Vervolgens heb je natuurlijk ook een flink 
aantal jaren in het eerste team gespeeld.  

Wij weten ons nog te herinneren dat je een broertje dood had aan conditietrainingen. Jij 
wilde het liefst natuurlijk die bal aan de voet. Heel bijzonder en verbazingweekend was 
dan ook dat triathlon verdorie je grote hobby werd. Dat heeft niemand echt begrepen 
Koen. 

Jullie zijn sponsor van de club Grol, maar ook van het Internationaal Marveldtoernooi en 
vanzelfsprekend van het Wissink jeugdvoetbaltoernooi. Dat laat zien dat jullie onze club 
een warm hart toedragen en dat de betrokkenheid bij Grol groot is. Van jullie hele gezin.  

Jij was ook leider van, zoals jij dat noemt, het meest succesvolle E-team van Grol. Wie 
speelden daar allemaal in?  

Je broer Mark was leider bij de jeugd en speler bij 45+. Je zoon Mick speelt thans in Grol 
1. Jij bent dan ook een trouwe supporter van ons vlaggenschip. Mart was lange tijd 
speler en vooral de spits van Grol 1. Pim doet veel bij Grol (lid van Commercieel Team en 



Supportersclub). Nina zit bij de VSVG en helpt o.a. bij de Fancy Fair. Kortom, de band van 
je familie met Grol is groot. Ik wil jullie daarvoor dank zeggen. 

Koen, bedankt voor je 50 jaar onvoorwaardelijke steun aan onze club, nogmaals alvast 
veel plezier zondag en van harte gefeliciteerd met dit jubileum.  


